De stad een vogelreservaat

Ik zag een meeuw die uitgleed op het ijs
en hoorde eens bij ondergaande zon
twee hanen kraaien in een boom.

Ook zag ik op een stille zondagmorgen
een sperwer op de stoep van een kantoor,
hij had een muisje in zijn klauwen
en keek mij zo woest aan
dat ik maar liever verder liep.

Voorts heb ik waargenomen
dat vogels ’s morgens vroeg
graag op de rijweg lopen
en later als met tegenzin
de lucht in gaan.

Ik heb het allemaal gezien, gehoord.

Gelukkig maakt wie niets verzinnen kan
veel mee.

J. Eijkelboom

Uit ‘Licht zijn en de wolken tillen
Kwadraat, Utrecht
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