Het najaarsweekend op Texel

Al op de boot naar Texel werden we verrast door een grote stern en een middelste jager
en natuurlijk veel meer vogels, die langs kwamen scheren. Voor mij was hiermee de toon
gezet: vogels, veel wind en er samen naar kijken.

Hilde Veenstra

Middelste jager Foto: Bert Roelofs
Zo snel mogelijk zijn we die dag op pad
gegaan met de fiets; dat bleek een enorme
onderneming, want er stond, zoals al hiervoor
vermeld heel veel wind. Hoewel we hoopten
op zangvogeltjes in het bos, was het er erg stil.
Ook de zeetrek kon beter en deed me al die
eiderecenden herinneren, die we een jaar eerder
op Schiermonnikoog langs de kust hadden zien
vliegen.

Onderweg door de polder kwamen we langs
een erg natte akker, waar een groep
goudplevieren stond te kleumen (dit was mijn
interpretatie). Ze vielen nauwelijks op tussen
de kale landbouwgrond en het water en werden
er door de stormachtige wind belaagd. Een
torenvalk liet zich prachtig zien, jagend boven

de velden, af en toe even zittend op een paaltje.

Zondag was er op het laatst nog even tijd om
naar de Mokbaai te gaan, waar het op dat
moment redelijk laag water was.
Foeragerende lepelaars gaven een show voor
ons, door in formatie in het water bijna
gelijktijdig te bewegen met zijn allen.
Prachtig! Na verloop van tijd verplaatsten ze
zich naar het slik om daar te gaan rusten. Maar
helemaal rustig werd het niet in die groep. Tot
mijn verbazing waren er enkele lepelaars die
steeds weer soortgenoten liepen op te jagen.
Soms vlogen die vogels op om elders weer
neer te strijken en daar te gaan te dutten, maar
zelfs dat werd ze vaak niet gegund.
Uiteindelijk realiseerde ik me dat

puberlepelaars aanhoudend probeerden om een
maaltje bij hun ouders los te peuteren.
Duidelijk was dat de volwassen lepelaars wel
genoeg hadden van dit bedelgedrag van hun
kroost.

Een slechtvalk kwam de baai binnen vliegen
vanaf de monding. Anders dan ik zou
verwachten vloog hij laag over het water en het
slik; leek zich niet bewust van de grote
hoeveelheid aanwezige vogels en had duidelijk
niet de intentie om te jagen. Geen van de
rustende vogels op het drooggevallen wad leek
de slechtvalk op te merken. Ieder ging door
waarmee hij bezig was. De slechtvalk gedroeg
zich als alle andere vogels en streek neer op
het slik om daar rustig te gaan zitten.
Indrukwekkend om te zien dat een roofvogel
volkomen genegeerd kan worden, wanneer die
geen intentie heeft om te jagen. Kennelijk zijn
vogels heel goed in staat om zeer snel in te
schatten of een roofvogel op jacht is of niet.

Texel to: Hilde Veenstra

Ik vond het een fijn weekend, met alle
excursies overdag, fotoshow en gezelligheid ‘s
avonds. Het weer werkte niet mee. Daar
hebben we eigenlijk weinig last van gehad,
behalve dat onze fietsspieren het moeilijk
kregen. Maar helaas lieten zich maar weinig
vogels zien en blijf ik me afvragen waar al die
vogels blijven met slecht weer.
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