In het teken van de wind, excursie Qostvaardersplassen

Windkracht 8 en storm voorspeld! Toch zijn er tien deelnemers die het op 25 november
aandurven met de auto de Oostvaardersdijk op te gaan om vogels te spotten. De
excursieleiding is in handenvan Antje van Slooten en Huub Casander.

Renée Beekman

We verwachten niet veel, maar met deze wind
weet je nooit wat er aan komt waaien. Grote
groepen kuifeenden en meerkoeten schuilen in
een hoek van de Kwelplas; in de verte houdt
zich een grote zilverreiger op. We stoppen
even bij het uitzichtpunt, maar we worden er
weggeblazen. Doorrijden maar naar infor-
matiecentrum De Trekvogel, en daarvandaan
naar de Lepelaarshut. Aalscholvers, futen,
grauwe ganzen geven daar acte de presence.
Het wordt tijd voor een kopje koffie in het
Infocentrum van Staatsbosbeheer met een
fantastisch uitzicht vanachter het raam.

Op naar observatiehut De Kluut. Het kale bos
heeft iets mythisch, de paardenvijgen wijzen
op levende have, en ja hoor, daar staan we
opeens oog in oog met de Koniks. Vanuit de
hut De Zeearend zien we grote groepen
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Konikp

goudplevieren en wilde zwanen met hun lange
nekken.

De natuur is hier prachtig. Vanachter de
donderwolken zendt de zon gouden stralen
over het weidse land; uit het bos komt een
groep edelherten gerend, spetterend door de
plassen op zoek naar beschutting achter de
spoorlijn. Daar staat al een enorme kudde
Konikpaarden. We rijden naar het uitzichtpunt
op de Praambult en hopen op een zeearend,
maar deze laat zich vandaag niet zien. Wel een
kudde Heckrunderen, die ook in draf de
omgeving van de spoorlijn opzoeken.

Nee, veel te vogelen was er niet deze dag,
maar wat een geweldige excursie!
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