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Favoriete vogelplek van Fred van Klaveren

Lenny Langerveld

Waar?

Waarom?

Omdat ik
op Gooilust woon,

onder de reigerkolonie. Het is een van de grootste en vogelrijkste buitenplaatsen in 's-Graveland en is

zeer gevarieerd. Het bestaat voor het grootste deel uit oud bos met zware beuken en eiken, waarin

spechten en boomklevers zich thuis voelen. In de parkachtige delen zijn uitheemse plantensoorten

bijeengebracht, die een grote aantrekkingskracht hebben op zangvogels, zoals zwartkop,

vuurgoudhaan en goudvink. In de hoge bomen broeden blauwe reiger, buizerd en bosuil. Waterpartijen

lopen om en door het gebied en geven een extra dimensie aan het bos. Een grote kans datje er de

ijsvogel ziet en de grote gele kwikstaart. Op de graslanden, die om Gooilust heen zijn gedrapeerd,

foerageert de grote lijster, maar ook grauwe gans, grote zilverreiger en ooievaar. Inmiddels hebben we

op Gooilust zo'n 120 vogelsoorten waargenomen.De natuur begint bij de voordeur.

Wanneer?

Omdat we op Gooilust wonen is er elke dag wel iets te beleven. Alle seizoenen brengen weer nieuwe

gasten. De blijvers gebruiken de tuin (en het huis) als hun woonomgeving. De kijker ligt altijd onder

handbereik.

Hoe vaak?

Zodra de deur naar buiten open gaat zie en hoorje vogels. Heggenmus, groene specht, raaf,

winterkoning. Ook als we binnen zitten is onze blik altijd naar buiten gericht. Dan zie je zomers

opeens een sprinkhaanzanger in de tuin of een houtsnip in de sneeuw onder de bomen! Je móet

gewoonblijven kijken en als we even niet opletten tikt de koolmees wel op het randje van het raam,

om de aandacht te trekken. Het is hem niet om ons, maar puur om die pinda te doen.

Alleen of samen?

Afwisselend. Als ik in de tuin werk zijn de vogels rondom mij nadrukkelijk aanwezig. Dan is

geconcentreerd werken vaak haast niet mogelijk, zoveel is er waar te nemen. Al is het maar die

roodborst, die per se mee moet helpen spitten. Als we -Yolande en ik- samen buiten zitten, gaat de

aandacht toch vaak naar de dieren, die in dit natuurgebied in hun element zijn. Ja, eigenlijk zijn wij te

gast.

Het Gooi is echt een

geweldige regio om vogels te

kijken. We zijn verwend met

al die mooie plekken, met

heidevelden, uitgestrekte

bossen en moerassen. In de

Ankeveensche Plassen heb ik

in het verleden veel

vogelsoorten leren kennen.

Op de akkers van het

Corversbos nam ik gedurende
20 jaar bijna 200 soorten

waar als trekvogel. Gooilust

is toch het gebied waar ik het

liefste kom.


