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Een IJsvogel zó dichtbij is wel heel spectaculair
Zondag 14 september liepen we met 13 kinderen het ‘verboden gebied’ in de Am-
sterdamse Waterleiding binnen. Wij mochten, want we waren uitgenodigd door het 
ringstation om eens te komen kijken. Wat een bijzondere wereld stap je dan binnen! 
Mistnetten, slagnetten en inloopkooien. We mochten meteen mee om netten te con-
troleren. Hier en daar hing een vogel. Snel werden de Zwartkoppen, Kleine Karekie-
ten, Tjiftjaffen, Roodborstjes en een Vuurgoudhaantje uit het net gehaald. Henk-
Jan ringde de vogels en liet ons zien, waarop werd gelet. Soort, leeftijd, man of 
vrouw, gewicht, lengte vleugel, vet en rui. We mochten het van dichtbij bekijken. 
Heel gaaf waren twee Gaaien, die geringd waren, en die we los mochten laten; en 
natuurlijk de Zanglijster. Maar nog leuker was de IJsvogel. Vorig jaar was dit exem-
plaar op dezelfde plek gevangen en geringd. Wat een gaaf beest. En fel…. hij pikte 
naar elke vinger.

Vliegen, paarden en Hooglanders

De Jeugdvogelclub van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland voor jeugd van circa 

10 tot 13 jaar.

Jeugdvogelclub met Bruinvis-hoogtepunt

Henk-Jan Koning toont IJsvogel aan Sven (links) en Ramon. Foto’s Johan Stuart
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Na anderhalf uur genieten van al die 
vogels dichtbij, liepen we via struin-
paadjes terug naar de uitgang. Ook 
toen vonden we van alles. Libellen, klei-
ne Padjes, Bruine Kikkers, een dode 
Veenmol, een dode Spitsmuis, nesten 
van Aalscholvers, poep van allerlei 
beesten en heel apart een pikzwarte 
Waterkever op het droge. Gewoon laten 
gaan, ze kunnen vliegen! O ja, we zagen 
ook nog 15 Damherten!

Geen vogel, maar Bruinvis-hoogte-
punt
Op een super warme oktoberdag heb-
ben we met acht kinderen de Zuidpier 
in IJmuiden verkend. Het was stralend 
weer, zonder wind en we hadden het 
bloedheet! En dat drie kilometer op zee. 
Dat maak je niet vaak mee. Het was vrij 
rustig met vogels. Er waren Aalschol-
vers en Steenlopers, zoals altijd. Grap-
pig was een aantal Wilde Eenden, dat 
rond de Zuidpier zwom. De kinderen 
waren zeer geïnteresseerd in  de vissers 
en hun vangsten. Voor onze neus wer-
den een Kabeljauw en wat Steenbolken 
gevangen. De Kabeljauw ging de pan in, 
de Steenbolken mochten de kinderen 
teruggooien in zee. En toen zagen we de kleinste dolfijnsoort: een Bruinvis! En nog 
één. En weer één op een andere plaats. Er moeten er wel vijf gezwommen hebben! 
Erg leuk. Vervolgens op het puntje van de pier chocomel drinken, zeesterren en 
zee-anemonen bekijken en toen weer terug met de bus. Het vloog om!
O ja, we zagen ook nog reusachtige pissebedden. Bleken Havenpissebedden te zijn.

Rietvinken en een ‘reuzen’ zoetwatermossel
Op 9 november maakten we een wandeling van de Heksloot, langs de Westbroek-
plas naar de Gruijterspolder. Daar werden de elf kinderen weer opgehaald. Dat 
scheelde een flink stuk teruglopen. De polders zaten vol vogels: Smienten, Fazan-
ten, Watersnippen, Groenlingen, Grauwe Ganzen, Kolganzen, Slobeenden en nog 
veel meer. Bij een rietkraag kregen de kinderen de opdracht om eens wat rietsten-
gels van binnen te bekijken. Daar kunnen immers insecten in wonen. Veel gezoek, 
hier en daar een sneetje met wat bloed, maar Benjamin vond de gal van de Sigaar-
galvlieg. De vlieg was niet meer thuis. Ook vonden we Rietvinken, een rups die 
vooral leeft op riet en af en toe langs de stengel afdaalt naar het water om wat te 
drinken. Daarom heet hij ook wel drinkerrups. Verder hebben we ons nog vermaakt 
met wat schapen, die nadat ze opgestaan waren allemaal moesten plassen of poe-
pen. Sietse vond ook nog een ‘reuzen’ zoetwatermossel. Hij heeft hem thuis in het 

Lieve mag een Koolmees loslaten. Rowan 
vindt het wat spannend !
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water gedaan, maar daar bleek hij toch al dood te zijn. Het was weer een heerlijke 
tocht !

Op de website www.vwgzkl.nl staan veel meer foto’s dan we in de Fitis kunnen laten 
zien. 

Het programma voor 2015 maken we in de kerstvakantie en komt dan snel op de 
website te staan. Kijk maar hier: www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub/excursies. De 2e 
zondag van de maand blijft onze vaste dag. Een tipje van de sluier: we gaan slapen 
in de Kennemerduinen, onder de blote hemel……!

Ga je mee op verkenning in de natuur ?

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die 
mee. Er zijn enkele leenkijkers. Anne Balk, Annemarijn Sintenie, Erwin Rob-
bertz en Johan Stuart (contactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velserbroek, 
j.stuart@planet.nl, 023-5389481 of 06-53129644. www.vwgzkl.nl/jeugd
vogelclub

Genieten van het uitzicht over de Hekslootpolder


