Redactie

Vogels kleuren onze omgeving en ons leven van alledag. Laatst hoorde ik mijn eerste
Merel van dit jaar zingen. En dat deed me beseffen dat ik zonder vogels de lente
niet zo uitbundig zou voelen. Zonder vogels zou ik ’s ochtends niet zo vrolijk wakker
worden, zonder vogels (lees: Gierzwaluwen) zou de zomer saaier zijn, evenzo het
najaar: gakkende ganzen op trek hoog in de lucht doen mij beseffen dat het nu echt
voorjaar is. We staan er misschien niet zo bij stil, maar vogels zijn de ‘kers’ op de
omgevingstaart, op ons landschap. Wat fijn dat er vogels zijn!

Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die om vogels geven, die lid zijn van de Vogel-
bescherming, die meedoen aan tuinvogeltellingen enzovoorts. Maar niets in de
natuur is vanzelfsprekend, dus wie weet zijn er over 50 jaar wel geen Grutto’s meer
in Nederland, of zijn Spreeuwen uiterst zeldzaam geworden. Wat vind ik het daarom
fijn om een heel klein steentje te kunnen bijdragen aan de bescherming van vogels
in onze regio: door te monitoren, door procedures te voeren tegen bedreigingen van
het landschap, door concreet te helpen bij de aanleg van een ijsvogelwand, door wat
kennis over te dragen in een cursus of excursie.

Hoe veranderlijk de vogelwereld is wordt zeer toegankelijk en mooi geillustreerd
naar voren gebracht in het nieuwe boek dat onze eigen Vogelwerkgroep momenteel
aan het produceren is: Vrije vogels. Dynamiek in de vogelstand van Zuid-Kennemer-
land en Haarlemmermeer. In de loop van mei 2015 verschijnt dit boek en zult u als
lid hier nader over geinformeerd worden. Met een schat aan informatie over vogels
in onze regio, ook erg leuk voor familie, vrienden en vele anderen! Als ze enthousiast
zijn over het boek kunt u ze wellicht overhalen ook lid te worden van de VWG? Zie
ook verderop in deze Fitis.

Hoe dan ook, voor nu moet u het doen met deze nieuwe Fitis, maar die is minstens

zo onderhoudend! Ik wens u veel leesplezier en een vogelrijk 2015! Geniet van alles
om u heen...
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