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Forum
Wolvenopvang!?

Doch niettegenstaande die wetenschap liet

hij zichzelf enkele jaren geleden tot de aan-

schaf van twee welpen verleiden, gekocht van

een Belgische handelaar en vermoedelijk

gefokt in gevangenschap. De twee waren

meteen ook de eerste klanten van het wol-

venopvangcentrum. Gezien de problemen

die ze veroorzaakten waren ze immers aan

een grote uitloopkooi toe. Waarom dus niet

een opvangcentrum oprichten en hiermee

meteen de eigen hobby financieren, met geld

dat bij Jan en Piet wordt ingezameld. Het is

de bedoeling dat de wolven die van Hilst

opvangt, na een maand of vijf gevangenschap
in hun natuurlijke omgeving worden terugge-

plaatst. Hij denkt daarbij aan gebieden in

Polen en Oost-Duitsland. Of wie weet, mis-

schien wel de Veluwe. Ondertussen bollen de

eigen wolven hun derde levensjaar uit. Is het

niet allang tijd dat ze wolvenland terugzien?
Of is het misschien onmogelijk om in gevan-

genschap gefokte en opgegroeide wolven de

vrijheid terug te geven? En hoe zit het met de

genetische ‘zuiverheid’, komen ze oorspron-

kelijk wel uit de gebieden waar ze moeten

worden uitgezet of zouden ze de populatie

ter plekke ‘vervuilen’ met genen van ver weg

gelegen populaties? En hoe zit het met de

‘wolfshonden’, kruisingen tussen wolven en

honden die tegenwoordig helemaal in zijn?
Problemen te over dus.

Hoe moeilijk het allemaal is, bleek al eer-

der uit de Portugese pogingen om een wol-

venopvang te organiseren. De opvang stelt

weinig problemen, maar het uitzetten is een

ander paar mouwen. De wolvenopvang zuigt

bovendien alle energie van de medewerkers

op en weerhoudt hen ervan daadwerkelijk

acties te voeren ten voordele van de wilde

wolven. Ik vrees dat er ook vanuit Nederland

niets van al dat uitzetten komt en dat we er

gewoon een dierentuintje bij hebben.

Dirk Griel, Zottegemstraat 2, 9688

Schorisse (B)

‘Willen we de wolf beschermen, dan moeten
vooreerst alle sprookjesboeken herschreven
worden’. Doch geen sprookjesschrijver voelt zich
geroepen grote kuis te houden in deze fantasie-
literatuur. Gelukkig wordt nog op andere fron-
ten voor de laatste Europese wolven gevochten
en dit zowel letterlijk als figuurlijk. Allerhande
initiatieven moeten de door Roodkapje zo
gevreesde rovers beschermen. Jammer genoeg

gaan veel van deze vermoedelijk goed bedoelde
initiatieven aan de essentie van wolvenbescher-
ming voorbij, doordat ze voorat of uitsluitend
aandacht schenken aan acties die weinig zoden
aan de dijk brengen. Doorgaans zijn ze eerder

ingegeven door de bekommernis om het dieren-
welzijn dan wel omwille van het natuurbehoud
of de soortenbescherming.

Tot de nutteloze inspanningen behoort

alvast de opvang van in gevangenschap

opgegroeide wolven, zeker wanneer

het in een wolvenloos land wordt

georganiseerd. Om aan de ‘behoefte’

tegemoet te komen ontstond recent ook in

het Nederlandse plaatsje Terheijden (Noord-

Brabant) een opvangcentrum voor wolven

onder de originele benaming ‘Wolvenopvang
Nederland’. Stichter en beheerder Theo van

Hilst laat duidelijk verstaan dat wolven niet

in onze gezinnenthuishoren en haaltom zijn

mening kracht bij te zetten tal van argumen-

ten aan. En gelijk heeft ie.


