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NATUURLIJK NEDERLAND

U heeft vast wel eens gehoord, dat wij als mens bij de groep
jagers/verzamelaars horen. Vroeger was dat om te overleven,
maar nu die noodzaak allang verdwenen is, kunnen we het nog
steeds niet laten om van alles te verzamelen. Of het nu euro’s,
postzegels of andere dingen zijn. Ik kwam op dit fenomeen
toen ik een paar dagen geleden weer eens een krantenstukje
las, dat mij behoorlijk prikkelde. Het zou zo zijn, dat het echt
niet anders kan, de vos moet worden afgeschoten, om de
korenwolf een eerlijke kans te geven.

Toen wist ik het weer zeker, wij zijn
verzamelaars, zelfs op het gebied van de
flora en fauna. Alles stellen we in het
werk om zoveel mogelijk dieren en
planten binnen onze grenzen te krijgen
of houden. De natuur heeft daar niets
mee te maken, wij beslissen wat hier
leeft, niet de natuur! Reservaten worden
ingericht, andere dieren verdreven of
verhuist, en de pers is ingelicht.

Maar? Wij waren toch ook de denkende
mens? Waarom vind ik daar dan niets
van terug? Heeft er ooit iemand stilge-
staan bij het feit dat we ook eens een
keer kunnen kiezen om dingen hun
gang te laten gaan, gewoon niet mee
bemoeien. Want, laten we eerlijk we-
zen, de echt goede biotopen zijn door
ons allang vernield! Het is de tijd van de
opportunisten en een nieuwe soort
natuur, dus geef die eens een kans.

Natuurlijk weet ik dat het zonde is dat
er dan soorten verloren gaan, maar let
op mijn woorden, er komen nieuwe.
Natuurlijk moeten we nieuwe terreinen
aanmerken voor natuur, maar laat het
daarna eens gaan zonder ze vooOr een
specifiek dier in te richten. En natuurlijk
wordt de natuur dan weer natuurlijk!!

Het is een grap om te denken dat het
wegschieten van de vossen in Limburg
de korenwolf zal helpen, want achter de

vos staan de uilen, roofvogels, marter-
achtigen al te trappelen om zich te goed
te doen aan een korenwolfje. Moeten
we die dan ook maar weg halen? Zodat
de korenwolf ruimschoots de tijd krijgt
om zijn holletje in te richten?

Wanneer leren wij nu eens dat de
natuur niet gemaakt kan worden, maar
dat die ontstaat. En dan nog het liefst op
de plaats waar wij het eigenlijk liever
niet gehad hadden.

Nee, ik weet het zeker, we zijn en blij-
ven verzamelaars tot onze verzameling
compleet is!!
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