
Het moment van... André Eijkenaar

In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal.

Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@vzz.nl of per post naar de redactie op

Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem

Via mijn moeder kreeg ik de broedlocatie van een steenuil in Weerseloo (Twente) doorgespeeld. Ik instal-

leerdemijn schuiltent in de wei en hoopte dat de jongen spoedig zouden verschijnen. Eén van de twee ou-

ders vloog in de wei op zoek naar insecten. Hierbij werd de uil danig gestoord door een ekster. Helaas

buiten mijn 'schootsveld'. Uiteindelijk verdween de steenuilachterna gezeten door deekster. Tien minuten

later zag ik vanuit mijn ooghoek een steenuil aankomen met een grote prooi in de klauwen. Het kostte

zichtbaar moeite om in de lucht te blijven. Een tussenlanding op een paal was noodzakelijk. Ik zat er recht

tegenoverop ongeveer twintig meter afstand. Tijdens het fotograferen zag ik dat het om een wezel ging.

De uil zat steeds verbeten in het beestje te plukken alsof hij zeker wilde zijn dat het echt dood was. Ik

neem aan dat het een behoorlijk gevecht is geweest, de uitkomst had net zo goed in het voordeel van de

wezel uit kunnen pakken! De steenuil vloog op en probeerde naar de nestlocatie te vliegen, halverwege

landde deze op het rietendak en kon niet verder. De uil vloog met de prooi naar beneden en ik heb hem

daarna niet meer gezien. Ook de jongen kreeg ik niet te zien.


