Het moment van... ........

Een welpje Afgelopen mei werd ik getipt over een vermoedelijke vossenbouw in een duiker in een droogstaande
greppel, midden in de weilanden. Meteen die avond ben ik gaan kijken, en op basis van de verse uitwerpselen en
prooiresten was er maar één, bevestigende, conclusie mogelijk. Mooi zo. Ik besloot het er op te wagen en ging aan
de slag. Pas na drie dagen posten kreeg ik de kans enkele foto's te maken. Het was nog een halfuurtje tot het don-
ker zou worden. Een welpje waggelde door het weiland en kwam langzaam mijn kant op. Na een tijdje liep ‘ie niets-
vermoedend mijn beeld in. Ik had hem of haar helemaal niet zien aankomen, hij werd opgeslokt door het iets
hogere gras aan de rand van het weiland. Pas nu realiseerde ik me hoe klein het beestje eigenlijk nog maar was.
Het geluid van de sluiter deed het vosje even stoppen in zijn schreden en mooi in de lens kijken, waarna hij onver-
stoord de laatste meters naar de bouw aflegde en heel symbolisch uit het zicht en in de greppel verdween.




