
In onze tuin op Het Loo bevindt zich reeds vele jaren een prachtige en grote conifeer waaronder zich, ook al ja-
renlang, velen konijnen hebben gevestigd. Tot onze grote verbazing is de familie das hierbij ingetrokken. Daarvoor
hebben zij wel een aantal konijnenpijpen aanzienlijk moeten verbreden.
Zelfs hebben wij één keer meneer das moeten uitgraven, omdat hij zich – vermoedelijk in zijn haast – in een pijp had
vergist en volledig klem was komen te zitten. Alleen zijn staart was nog zichtbaar, die gelukkig door onze hond werd
ontdekt! Plotseling is, nu zeven jaar geleden, in deze – best wel grote – burcht ook nog eens meneer vos gaan
wonen. Laatst kreeg “mijn” vos onverwacht bezoek van een beeldschone vriendin. Op deze foto ziet u mijn vos niet
alleen genieten van de middagzon – dat opwarmen was best lekker na een aantal nachten met -13 graden Celsius –
maar eveneens genieten van zijn mooie vriendin. Zelf vind ik het niet te geloven dat daar een uur later ook twee ko-
nijnen van de zon gaan genieten. En in de zomeravonden loopt de das zonder blikken of blozen langs mijn vos. Het is
een schouwspel dat mij nooit verveelt.
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Het moment van...
In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. 
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of per post naar de
redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen
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