Het moment van... ..o

Waterhaas Terugkomend van een dagje struinen zag ik verderop langs de Slootweg bij mijn woonplaats Benthui-
zen een bruin dier het water in ‘vliegen’, kennelijk opgeschrikt of opgejaagd. Een waterkonijn [muskusrat] flitste het
door mijn hoofd en ik zette snel de auto aan de kant. Toen ik mijn camera richtte zag ik echter dat het een (jonge)
haas was. Een waterhaas! Van hazen is bekend dat ze goed kunnen zwemmen, al zie je dat zelden. Als ze in paniek
vluchten voor jagers kunnen ze zelfs een rivier of andere brede stromen oversteken om aan de jacht te ontkomen.
De Benthuizervaart is niet zo breed, circa tien meter. Maar aan de noordkant is de ka wel met een beschoeiing afge-
zet, voor een haas te hoog. Het dier probeerde diverse malen aan wal te gaan, maar dat mislukte. Je zag hem ver-
moeider worden. Hulp bieden? Dat zou de haas niet ‘begrijpen’. Bovendien, hoe moest ik aan de andere kant
komen? Na veel plons- en spartelwerk bleken de grijze cellen van de haas nog goed te functioneren want hij besloot
terug te zwemmen, naar alle drukte bij en op de Slootweg. Ik verwonderde me over zo'n bewuste keuze van een 'pri-
mitief dier. Een argument te meer dat wij, mensen, er met onze schietvingers vanaf moeten blijven. De haas zwom
na al zijn inspanningen niet zo snel meer, hij hees zich op de kant en bleef daar enkele minuten hangen om op
adem te komen. Daarna rende hij weg, toch maar ver bij dat water vandaan.
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