
Reeën in de vorst Omdat ik boswachter ben in de Kennemerduinen (Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Hol-
land) en wij reeën in het terrein hebben ben ik ook in de gelukkige omstandigheid om daar mooie foto’s van te
maken. Dit is zo’n foto die bij mij speciale herinneringen oproept. Want dat betekent fotografie voor mij ook: herin-
neringen aan mooie ontmoetingen. Hier is zo’n moment. Ik kwam ‘s morgens vroeg in het duin na een flinke nacht
vorst en daar kwam ik deze reegeit met jongen tegen zo net in het eerste zonnetje. Dat is voor mij toch wel een heel
mooi begin van de dag.

Het moment van...
In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. 
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of per post naar de
redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Ruud Maaskant


