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In memoriam JanFrentrop

door

F.B.G. Bours

De vriendschap met Jan begon in 1989. In de

zomer van dat jaar zat ik met mijn buurjongen Den-

nis Meurs in de tuin en wij praatten wat over onze

hobby's. Vanzelfsprekend vertelde ik hem over mijn

schelpenverzameling. Dennis kende ene Jan Frentrop

die fanatiek bezig zou zijn met schelpen. Op 22 okto-

ber van dat jaar vond er een ontmoeting plaats en een

hechte vriendschap was het resultaat. Ik verwonder-

de mij vaak over de enorme schelpenkennis die Jan

had en ik noemde Jan vaak mijn wandelende ency-

clopedie. Wy besloten wekelijks bij elkaar te komen

om aan de schelpen te werken en tussendoor onder-

namen wij ook nog de nodige excursies. Wij vierden

iederjaar op 22 oktober onze vriendschapsdag.

In 1996 gingen we een stapje verder; samen

namen we het vliegtuig naar Isla Margarita om er

naar schelpen te zoeken. Het werd een groot succes.

Een jaar later zaten we weer samen in het vliegtuig

en dit keer dwaalden we over de stranden van Flori-

da. Ook hier vonden we prachtige schelpen en we

waren wel een jaar bezig met het verwerken van alle

vondsten. U heeft over beide excursies in het Cb

kunnen lezen!

Sinds een aantal jaren was Jan zich ook gaan ver-

diepen in de parelmoeren knopen. Wij hebben

samen heel wat oude knopendozen onderzocht op

parelmoeren knopen. Zo ontdekten wij dat er een

simpele maar doeltreffende manier is om een plastic

knoop van een parelmoeren knoop te onderscheiden.

Menig twijfelknoopje onderging de soldeerbout-

proef en als het knoopje van plastic blijkt te zijn kon

je er een gaatje in branden.

Op 7 oktober 2000 ondernamen we weer een

excursie. Nu wat dichter bij huis. Wij bezochten de

vissershaven van IJmuiden. Het resultaat was wat

magertjes, maar de sfeer was opperbest want wij

ontmoetten er namelijk onze vrienden van de Schel-

penwerkgroep Friesland. Vier dagen later kreeg ik

het trieste bericht.

Nu enkele maanden later ben ik bezig met het

verwerken van de schelpencollectie van Jan en bla-

der door zijn 'nummerboeken der molluskenverza-

meling'. In deel 1 lees ik op de eerste pagina het vol-

gende:

Mijn eerste schelpenverzameling werd in

maart 1945 bij het bombardement verwoest. Toen ik

in 1949 lid werd van de N.J.N. viel op 16 januari de

eerste excursie. Dit was een strandexcursie onder

leiding van Guus Borghorst. Die dag mag wel

beschouwd worden als de stichtingsdag van de

schelpenverzameling. In juli 1951 werd de verzame-

ling gereorganiseerd en in één doos ondergebracht.

Op 15 oktober 1951 kocht ik een paar honderd tro-

pische schelpen op bij een antiquair, hetgeen aanlei-

ding werd de mollusken grondiger te bestuderen. Op

3 februari 1952 werd de verzameling van het laden-

doosje overgebracht in tien grote dozen. In novem-

ber 1956 bleek behoefte aan een ruimer opbergings-

systeem. Op 2 februari 1957 werd het duizendste

monster ingeschreven...."

In 1997 introduceerde ik Jan bij de Schelpen-

werkgroep Friesland en Jan voelde zich daar direct

thuis. Wat vond Jan het fijn om met andere mensen

over zijn hobby te praten. Jan heeft er zelfs nog een

aantal voordrachten verzorgd.

Jan is zijn hele leven lang gefascineerd geweest

door de natuur. Hij wist je over van alles te informe-

ren; van de stinkzwam tot de mierenleeuw, van de

bosuil tot de aaskever en van de wenteltrap tot de

vuurbuiksalamander. Wie kent er niet zijn verhalen

over de verzamelreis naar Ierland en hoe zoetwater-

slakken een periode van droogte doorstaan (onlangs

nog gepubliceerd in Natura)?

Gedurende die elf jaren van vriendschap heeft

Jan mij enigszins vertrouwd gemaakt met het Latijn

en het nut ervan met betrekking tot de nomenclatuur

van schelpen. Ook leerde ik van Jan een heleboel

over het Latijn en de klemtoon, over schelpen en

systematiek en over het etiketteren en opbergen van

schelpen en over van alles en nog veel meer. Maar

bovenal was Jan een fijne vriend.

De laatste jaren verdiepte Jan zich dus in de

parelmoeren knopen en er werd nog aan een artikel

gewerkt. Enkele maanden voor zijn dood kwam dat

klaar en ik wil u dat artikel niet onthouden.

Adres van de auteur:

Dorpstraat 17

6909 AJ Babberich

Op 11 oktober van het vorige jaar stierf heel plotse-

ling mijn goede vriend Jan Frentrop.


