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OMKIJKEN........STRANDLOPER 1974 
 

 

Bijeengezocht door Ees Aartse. 

 

 

De activiteiten van onze vereniging waren toen en zijn 

ook nu nog zeer divers. Broedvogel- en 

planteninventarisaties, organiseren van excursies en 

lezingen waren normale activiteiten. De Vereniging had 

ook een asiel waar gewonde, zieke en vermoeide vogels 

werden verzorgd. Er was een zeer actieve jeugdclub die 

onder leiding van Benno Heethuis en Dick Passchier 

talloze excursies e.d. organiseerde. Andere leden hielden 

zich bezig met het bestuderen van de zeetrek of de 

najaarstrek over de duinen en dorp. Buiten al deze 

activiteiten vond nog een groepje tijd om zich bezig te 

houden met de uitgave van 'De vogels van Noordwijk.' 

 

In De Strandloper, 6e jaargang, nr.1-

1974 schreef de secretaris A.Cramer het 

volgende: 

Vogels van Noordwijk Begin september 

1973 was het zover. Toen werd door de 

volledige groep samenstellers het eerste 

exemplaar van het boekje 'De Vogels 

van Noordwijk' aan onze burgemeester 

aangeboden. Geweldig veel werk is ook 

hier aan vooraf gegaan. Zonder de 

anderen te kort te doen, willen we hier 

toch de heer Baalbergen wel noemen, 

die zeer veel tijd aan dit boekje heeft 

besteed. 

Ieder lid kreeg een exemplaar 

aangeboden voor de prijs van f. 3,-- en 

verder is dit werkje te koop in alle 

boekwinkels in Noordwijk, bij de 

kantoren van de VVV en de 

Bondsspaarbank voor Noordwijk en 

Omstreken. Zonder de financiële 

medewerking van deze bank was het niet 

mogelijk dit boekje voor zo'n gering 

bedrag de leden, donateurs en 

geïnteresseerden aan te bieden. 

 

Er zijn van die vogeldagen die je je hele leven bijblijven 

zoals dagen met veel zeetrek, de wintertrek bij invallende 

vorst of de duizenden Kieviten en Goudplevieren die op 

sommige herfstdagen in de Hogewegpolder blijven 

hangen. 

In 'De Strandloper, 6e jaargang nr. 2-1974, vertelt 

J.Bouwmeester met zijn medewaarnemers 

C.Bouwmeester en L.van Duyn over twee bijzondere 

vogeldagen begin december 1973. 

 

EEN FRIES MEER IN HET LANGEVELD. 

 

Zaterdag 1 en zondag 2 december waren bijzondere 

vogeldagen. Zelfs in de nieuwsuitzendingen van de NOS 

werd melding gemaakt van een enorme trek van vogels 

naar het zuiden. 

In de nacht van vrijdag op zaterdag was de vorst 

ingevallen. Een reactie van de vogels op zo'n grote 

temperatuurdaling was te verwachten. Maar zo'n reactie 

als op 1 en 2 december was enorm. Honderden 

Kramsvogels vlogen over de duinen naar zuidelijker 

streken. 

Na een nacht met vorst is het mijn gewoonte om even bij 

het Oosterduinmeer te gaan kijken, want dit meer blijft 

altijd lang ijsvrij. Het dient dus tot een van de laatste 

uitwijkplaatsen voor het waterwild. 

Op zaterdag 1 december was het er dan ook goed 

vogelen. Aan het begin van het meer, op een zandplaatje, 

zaten tussen de tientallen meeuwen 2 Bergeenden en 2 

Eidereenden, een vrouwelijk en een mannelijk exemplaar. 

Vooral de Eidereenden zijn 

geen alledaagse vogels op 

zoet water. Midden op het 

meer lagen tientallen 

Kuifeenden en een stuk of 

wat Smienten en Tafeleenden 

te dobberen. Behalve de vele 

Wilde eenden bevolkte een 

twintigtal Knobbelzwanen de 

oevers van het meer. Als klap 

op de vuurpijl vloog er 's 

middags een Velduil uit het 

aangrenzende stukje heide. 

Omdat de vorst aanhield was 

het niet uitgesloten dat er de 

volgende dag, zondag 2 

december, een nog groter 

aantal watervogels te zien 

zou zijn. De enkele Smienten 

van de vorige dag waren 

aangegroeid tot grote 

koppels. De Wilde zwanen en 

ganzen die die dag overal in 

formaties overtrokken, waren 

nu ook present. Een tijdje 

zaten er 13 Wilde zwanen 

midden op het meer, maar schuw als ze zijn, vlogen ze al 

snel weer verder. Zo verging het ook de Grauwe ganzen 

die nog maar net geland, de reis naar het zuiden weer 

voortzetten. 
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Het midden van het meer werd in beslag genomen door 

Smienten, die de hele dag daar invielen, Kuifeenden, 

Tafeleenden, Wilde eenden, Knobbelzwanen en 3 

vrouwtjes Grote zaagbekken. In de westelijke uitloper van 

het meer waren 2 vrouwtjes Brilduikers druk aan het 

duiken naar voedsel. Bij een poging de 2 Brilduikers te 

benaderen, vloog uit de rietkraag een Waterral en later 

een Roerdomp op. 

Als je al die vogels op zo'n zonnige dag op dat meer ziet, 

dan is het net alsof je aan de oevers van een Fries meer 

staat. 

 

In oktober 1974 organiseerde de Vereniging in 

samenwerking met de Culturele Commissie een 

tentoonstelling in de Kapel in de Hoofdstraat met als 

thema 'Nog natuur in Noordwijk?'.  Aan de hand van 

fotomateriaal, gedroogde planten, strandvondsten, 

opgezette vogels etc. etc. wilde het bestuur een zo ruim 

mogelijke presentatie geven van wat er nog aan natuur 

was in en om Noordwijk. 

 

In 'De Strandloper', 6e jaargang nr.4-1974 kijkt de 

secretaris A.Cramer terug op een zeer geslaagde 

tentoonstelling. 

 

Terugblik op de tentoonstelling 

 

Zonder meer mogen we zeggen dat de tentoonstelling 

'Nog natuur in Noordwijk?' een succes is geworden. 

Ruim 2200 bezoekers hebben de tentoonstelling in de 

Kapel bezocht. Bij dit aantal moeten nog ongeveer 900 

schoolkinderen geteld worden die in klasseverband de 

Kapel bezocht hebben. Veel bezoekers zijn voor een 

tweede en zelfs voor een derde keer teruggekomen die 

echter niet meer getekend hebben. Houden we rekening 

met de soms chaotische toestanden op de beide zondagen, 

dat met veel moeite iets van het tentoongestelde kon 

worden gezien waardoor het zetten van een handtekening 

vaak vergeten werd, dan mogen we wel zeggen dat rond 

3500 personen deze expositie hebben bezocht. 

 

Ook financieel gezien hebben we niet te klagen. Het potje 

bij de uitgang voor de bestrijding van de kosten heeft 

bijna f. 400,-- opgebracht. Van Vogelbescherming kregen 

we 10% van de verkoop, zijnde een bedrag van       

 f. 150,--. 

 

 

 

Wat hebben we gedaan met die f. 550,--? 

Hiervan hebben we de prijzen betaald van de 

tekenwedstrijd f. 173,35 

Fotomateriaal                                               f. 117,15 

Gaas, hout, graszoden e.d.                          f. 110,85 

Lamp projector                                            f.  25,-- 

Diverse                                                         f.  18,50 

Verzekering                                                 f.  43,18 

Totaal                                                         f. 498,03 

 

 

Er moeten nog wat kosten betaald worden zoals 

plasticfolie, fotowerk, karton, papier enz. Dit wordt 

geraamd op ongeveer f. 50,--. Zoals u ziet worden de 

kosten van de tentoonstelling volledig gedekt door de 

giften. 

Behoudens deze gunstige resultaten een nog beter geluid. 

We hebben ook nog 22 nieuwe leden en donateurs mogen 

inschrijven. 

We heten deze nieuwe leden en donateurs van harte 

welkom. 

 

Ik wil het terugkijken in jaargang 1974 van 'De 

Strandloper' besluiten met een gedeelte uit het verslag 

van de toen zeer bloeiende jeugdclub van Benno Heethuis 

en Dick Passchier. Dick, met zijn specifieke manier van 

vertellen, schreef in 'De Strandloper' 6e jaargang nr. 4-

1974 o.a. het volgende: 

 

JEUGDCLUB VOOR ZESSEN NOG NIET KLAAR. 

 

Het mag een eeuwigheid geleden lijken sinds de laatste 

'Strandloper' uitkwam, maar in die periode heeft de groep 

niet stil gezeten. 

Na de zomervakantie, waarin wij het er ook even van 

namen, werden opnieuw de fietsen gepakt en daarmee de 

vrije ruimte opgezocht. Het nazomerprogramma had als 

punten: voorbereiding voor de tentoonstelling en 

trekwaarnemingen. Vooral bij dit laatste punt heeft het 

weer ons veel parten gespeeld. Het meest gunstige 

weertype voor zangvogels nl. zwakke tot matige wind uit 

het zuidwesten bij een lichte bewolking, hebben we dit 

najaar node moeten missen. 

Voor de tentoonstelling echter konden we onze harten 

ophalen. De 'vuilboom' in de Kapel werd aangekleed met 

van het strand en duin verzamelde voorwerpen, die daar 

uiteraard niet thuis hoorden. Bij dezelfde oogstdag 

werden kolossale hoeveelheden dennennaalden en -

appels meegevoerd. 

Op een andere zaterdagmorgen waren zakken vol 

bladeren, boomvruchten, nestkasten en zelfs een 

boomstronk met daarin een spechtenest onze buit. Dit 

alles was nodig om het bos op deze tentoonstelling goed 

tot zijn recht te laten komen, aangevuld met o.a. door de 

club verzamelde platen en kaarten. 

Op het Staatsbosbeheer werd niet tevergeefs een beroep 

gedaan en daar stonden complete bomen voor ons klaar. 

Deze bomen moesten toch verwijderd worden. 

 

 

De spechtensmidse zat in een dode esdoorn en de den 

stond op een plaats waar hoog nodig moest worden 

uitgedund. Dit nog even als antwoord op de vele vragen 

hieromtrent tijdens de tentoonstelling. 

Vooral tijdens deze 10-daagse happening bleek de steun 

van de jeugdgroep onontbeerlijk. 
 

 

 

 




