
 13 

OUD NIEUWS

Kees Verweij 

 
In het duingebied in onze omgeving  verblijven 

elk jaar tijdens de broedtijd grote aantallen 

Nachtegalen, die bij voorkeur in de maanden april 

en mei hun welluidende zang uitgebreid laten 

horen. Wat deze vogel betreft zijn we behoorlijk 

verwend, want er zijn heel wat gebieden in 

Nederland en daarbuiten, waar de Nachtegaal niet 

of zeer weinig voorkomt. Ieder jaar kijken velen 

uit naar de binnenkomst van de Nachtegaal vanuit 

zijn overwinteringsgebied. Jaarlijks organiseert 

onze vereniging een speciale excursie naar de 

Noordduinen om daar de zang van de Nachtegaal 

te kunnen beluisteren. 

Ook vroeger was er veel belangstelling voor deze 

weinig opvallende, maar geweldige zanger. 

Vooral in de literatuur en de poëzie wordt hij 

regelmatig ten tonele gevoerd. Aan het begin van 

de 18e eeuw kreeg men steeds meer belangstelling 

voor het land- en natuurleven Men beschouwde 

dit min of meer als de oorsprong van ons bestaan, 

waar we ons steeds aan moesten spiegelen om een 

gelukkig leven te kunnen leiden. Ook de 

waardering voor   de Nachtegaal paste in deze 

gedachtewereld, 

Een aardig voorbeeld is te vinden in het  

“Schouwtoneel der Natuur”, een reeks 

samenspraken over verschillende 

natuuronderwerpen. Een tweetal heren, een prior 

en een adelijke ridder, verwonderen zich over de 

prachtige zang van de Nachtegaal en geven 

daarbij de mooiste beschouwingen ten beste, zoals 

dat ondermeer in de 18e eeuw gebruikelijk was. 

Het “Schouwtoneel der Natuur” was een 

verzameling van “byzonderheden der Natuurlyke 

Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om 

den jongen Lieden leerzucht in te boezemen en 

hun verstand op te leiden”. Er is in de afgelopen 

eeuwen toch wel wat veranderd, want ik denk niet 

dat de “jongen Lieden” van tegenwoordig zich op 

een dergelijke wijze tot de natuur laten 

verleiden. 

 

 

 

 

 




