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BRUTALE RAKKERS 
 
Met mijn overbuurman heb ik een 
weddenschap afgesloten. Met als inzet een 
flesje wijn. Hij is er van overtuigd dat hij eens 
op het strand een Zilvermeeuw met zijn 
handen te pakken kan krijgen. Nu is het 
inderdaad zo dat Zilvermeeuwen de laatste 
jaren opvallend dicht bij de mensen zijn gaan 
leven. Het is al begonnen met de komst van de 
vos in de duinen. Daarvoor konden de vogels 
daar nog rustig broeden, maar dat was toen 
afgelopen. De beesten weken uit naar de daken 
van huizen en andere gebouwen. De bewoners 
van een bepaalde wijk in Leiden weten 
daarvan. Zij hebben er duchtig last van.  
Ook op het strand gedragen de Zilvermeeuwen 
zich anders dan voorheen. Ze kwamen eerst 
kijken nadat de zonaanbidders het strand 
hadden verlaten, of er nog iets te eten was 
overgebleven. De laatste jaren scharrelen ze 
steeds meer tussen de mensen op het strand. 
Op het moment dat men een bad gaat nemen 
worden daarbij hun spullen door de vogels 
doorzocht. De vogels zien tevens kans een 
boterham uit de handen van kinderen te 
grissen. Maar toch, een meeuw zo maar 
pakken lijkt me onmogelijk. 
Over meeuwen is een bibliotheek vol 
geschreven. Denk alleen maar aan Niko 
Tinbergen die deze vogels met zijn studenten 
jarenlang onderzocht en er over schreef. Maar 

het mooiste boekje dat ik over meeuwen ken is 
van Richard Bach: Jonathan Livingston 
Zeemeeuw.  
Het is een geromantiseerd verhaal over een 
meeuw die het vliegen tot een kunst maakt. 
Die kunst probeert hij ook aan andere 
meeuwen over te dragen. Bach, vlieger van 
beroep, legt een boodschap in het verhaal. 
Uiteindelijk gaat het volgens hem niet om het 
vliegen maar om het leven zelf. Om daar, 
samen met anderen, wat van te maken. Tegen 
zijn leerlingen zegt hij: `Wij zijn vrij, 
onbegrensd vrij. Precisievliegen brengt ons 
een stap dichter bij onze werkelijke natuur. 
Alles wat ons beperkingen oplegt moeten we 
overwinnen. Daarvoor dienen al deze 
oefeningen in snel vliegen, langzaam vliegen, 
al die luchtacrobatiek.` 

 
Na deze ontboezeming terug naar het 
Noordwijkse strand. Daar bedrijven de 
Zilvermeeuwen ook acrobatiek. Om uit handen 
van mijn buurman te blijven. Zodat ik ter 
zijner tijd zijn flesje wijn kan opdrinken. 
 
W.Andelaar   
     

         




