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Afscheid op Vlieland 
Koene Vegter 
 
Man bruin, ik dacht  vrouw blauw – zie iets van 
een witte stuit,  nee toch niet – blijft man bruin. 
Voor de leek een mysterie, maar voor de kenner is 
het duidelijk: hier zijn twee vogelaars bezig om uit 
hun kijkerbeelden een type kiekendief te 
distilleren.  
Plaats van handeling: de Kroon’s polders op 
Vlieland. Lievelingseiland van talloze 
waddengangers, waaronder de leden van de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk, die hier dertig in getal, waaronder 
maar liefst zes nieuwe leden hun jaarlijkse 
waddenexcursie doorbrengen van 10 tot 12 
september 2010, met als basislocatie het bekende 
onderkomen Twest Endt  aan het einde van de 
Dorpsstraat, met al uitzicht op duin en wad.  

Vrijdag nog aangekomen in het donker met een 
dikke miezerregen, zal het weekend verder droog 
verlopen met prachtige wolkenluchten, een 
verwarmende zon en af en toe een uiterst stevige 
waddenbries. Kortom: ideale omstandigheden om 
op jacht te gaan naar een groot aantal vogelsoorten 
en hopelijk ook nog enkele bijzonderheden zo aan 
het begin van de trektijd. Zaterdagochtend vertrekt 
de groep al vroeg richting de gerenommeerde 
koffiestek het Posthuys om zich aan de dijk tussen 
Kroon’s polders en Posthuiswad te installeren en te 
genieten van een alom aanwezige natuur met 
talloze overvliegende en wadende vogels. Met een 
dof gonzend geluid trekken grote groepen 

Tureluurs over, vergezeld van een enkele Gele 
Kwikstaart en Zilverplezier. Vanuit het riet klinkt 
het geschreeuw van de Waterral en het vrolijke 
getingel van Baardmannen.  In de verte grote 
groepen foeragerende Lepelaars en Kluten en meer 
dichtbij een Groenpootruiter naast een nerveus 
voortstappende Zwarte Ruiter.  Een nog speels 
jagende jonge Slechtvalk oefent zich op enkele 
Kraaien. Op het droogvallende wad kan onder de 
deskundige begeleiding van Hein Verkade 
geoefend worden op het soms subtiele onderscheid 
tussen  Kleine Strandloper, Bonte Strandloper en 
Krombekstrandloper. Een telescoop is dan wel een 
uitkomst.  
Intussen is natuurvorser Wim Kuijper bezig met 
een eigen onderzoek en  toont belangstellenden 
muizenoortjes, ofwel minuscule slakjes die zich 
naar volle tevredenheid in deze kwelderbiotoop 

rondwentelen. Ook het 
doublet van een otterschelp 
kan hij aan zijn rijke 
verzameling toevoegen en 
Hein Verkade weet hij te 
verblijden met de 
kleurringen van een jonge 
Mantelmeeuw. 
Later in de middag 
omcirkelt een troepje 
rondvliegend klein bruin 
spul een fietsgroep in het 
duin en wordt door Willem 
Baalbergen en Jaap Deelder 
respectievelijk als Fraters 
dan wel Kneuen geduid, 
mede op basis van de al dan 
niet nasale geluidskwaliteit. 
Een heftige discussie die 
echter niet tot een 
eenduidige conclusie leidt. 
Ook de avond kent een 

intens verloop, wanneer na de traditionele 
macaronimaaltijd, opgedist door o.a. Ger 
Baalbergen en Corrie Meijers, de even traditionele 
waddenquiz plaats vindt. Dit keer een waar 
meesterstuk van Wim Dieleman en Hans Berkhout. 
Gevestigde reputaties sneuvelen en nieuwkomers 
kunnen zich bewijzen. Uiteindelijk slagen 
oudgedienden Wim Baalbergen en Wim Kuijper, 
mede dank zij de deskundige inzet van Elsa 
Endhoven op cryptogramgebied ,het best voor dit 
examen en weten zich daarmee tevens eigenaar 
van de organisatie van de Waddenquiz 2011.  
De zondagmorgen leidt ons nog enigszins traag 
langs nabijgelegen weitjes waar al vast veel moois 
te zien is, zoals Goudplevieren, Tapuiten en 
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Paapjes, met voor de leerzaamheid ook nog een 
groepje Rosse Grutto’s, met daarbij één gewone 
Grutto die duidelijk hoger op de poten staat. 

Op de dijk wervelt naast enkele Boeren- en 
Huiszwaluwen een tiental Scandinavische 
Gierzwaluwen rond.  
Het wordt nu ook tijd om de bijzonderheden te 
inventariseren. Een Jan-van-gent zeilend over het 
wad en over zee, een Smelleken jagend over de 
Vliehors, twee Grauwe Vliegenvangers heen en 
weer dartelend in het geboomte van het 
Vuurboetsduin en een Grauwe Klauwier in de 
Kroon’s polders. Deze laatste vogel is een 
waarneming van een groep dit weekend ook 
aanwezige watervogeltellers, waaronder Jeroen 
Reneerkens die binnen onze vereniging bekend is 
vanwege zijn langlopende onderzoek naar 
Drieteenstrandlopers, waarover in de loop van 
volgend jaar weer in Noordwijk in het Jan Verwey 
Natuurcentrum gerefereerd gaat worden.  
Uiteindelijk blijft de teller op bijna honderd 
vogelsoorten staan, geen record maar wel een 
mooie lijst en bijeengespot op een welhaast nog 

mooier weekend in de vrije natuur.  
Tot slot staat de schrijver nog even stil bij de 
historie, omdat dit jaar het einde betekent van tien 

jaar organisatie waddenweekend door Pieter 
de Jong, George Hageman en ondergetekende, 
afwisselend georganiseerd op Vlieland en 
steeds een ander Waddeneiland: Texel, 
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. 
De tien jaar daarvoor was de organisatie in 
handen van Rien Sluijs, afwisselend op 
Vlieland, Schiermonnikoog en Terschelling 
met als vaste accommodaties naast het Twest 
Endt de boerderij van Talsma en de 
Wierschuur . Nog weer daarvoor zijn door o.a. 
Dick Passchier waddenexcursies naar alle 
Waddeneilanden georganiseerd met, naar 
routinier Gab de Croock mij verzekert, 
aanvankelijk sanitair buiten de deur en slapen 
in het stro. Het aantal deelnemers varieert, 
maar is globaal genomen gedaald van 50 à 60 

tot 25 à 30. De opzet is in grote lijnen hetzelfde 
gebleven. Een weekend op de wadden in een 
groepsaccommodatie voor een low budget prijs, 
waarbij vervoer, verblijf, fietsen en maaltijd 
geregeld zijn en volop de gelegenheid is om met 
ondersteuning van expert leden in een flexibele 
formule kennis te nemen en te genieten van alles 
wat de natuur ons op deze mooie eilanden te 
bieden heeft.  
Uiteraard is dit niet het einde van de 
waddenweekenden, want een jongere generatie 
dient zich al weer aan in de persoon van Ruurd 
Eisenga, bestuurslid en lid van de 
excursiecommissie en zowel door opvoeding als 
ervaring een gedreven vogelaar die ons vast nog 
veel moois zal laten beleven. 
Ik wacht in elk geval zijn berichten voor het 
waddenweekend 2011 vol spanning af en besluit 
hiermee mijn bijdrage met een liefdevolle groet 
aan al die deelnemers in de afgelopen jaren. 

 

 
Goodbye 
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