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Wierschuur 
 

Koene Vegter 
 
Waar kun je een paar stappen naar buiten doen om 
bij klagend wulpgeluid het licht van een bijna volle 
maan op een zilveren Waddenzee te  zien schijnen. 
Juist, bij de buitendijks gelegen Wierschuur op 
Terschelling. 27 deelnemers aan de jaarlijkse 
waddenexcursie van de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming Noordwijk kunnen dit op de 
vrijdagavond 9 september 2011 meemaken, aan het 
begin van hun enerverende driedaagse verblijf op 
dit eiland.  
In deze tamelijk nat en koel verlopen zomer heeft 
Terschelling nog de meeste zonne-uren gehad en 
de nieuwe organisator van de waddenexcursies, 
Ruurd Eisenga, heeft dan ook de vooruitziende blik  
om, na ons laatste bezoek aldaar in het jaar 2000, 
weer eens de Wierschuur te contracteren voor deze 
groep natuurliefhebbers en –vorsers. Het wordt een 
fraai weekend met slechts een enkel dieptepunt, 
waarover later meer en  veel ruimte voor 
energievretende wandelingen en meer relaxte 
fietstochten, met een onmiskenbaar hoogtepunt, 
waarover verder meer.  

Zaterdagochtend verwent de nieuwe organisator 
ons eerst met een gebakken ei, waarna hij ons over 
een uitermate zompige Boschplaat richting de 
eerste slenk leidt, zodat menigeen alle energie 
moet aanspreken en de als altijd driftig 
doorstappende Willem Baalbergen ternauwernood 
een nat pak kan vermijden. Natte voeten heeft 
vrijwel iedereen, maar dit bijzondere landschap en 
de gevarieerde waarnemingen vergoeden veel. 
Steenlopers aan de rand van het wad, langs 
vliegende Kanoeten,  veel wegschietende Tapuiten, 
fraaie Bergeenden, overtrekkende Pijlstaarten en 
Watersnippen, een enkel Paapje, een bi-bi-bi-ende 
Regenwulp, jagende Buizerds, Haviken en Bruine 
Kiekendieven, een Boomvalk, een Sperwer en een 
Smelleken , achterna gezeten door een Kraai – 
gespot door roofvogelexpert Jaap Deelder. Jaap 
Eisenga attendeert ons op een enkele Kleine vos, 
Gab de Croock op diverse Grote parasolzwammen 
en Ineke Laroo determineert het duizend-
guldenkruid en de Rode ogentroost  voor ons. Al 
voor de eerste slenk wordt de natheid ons teveel en 
keren we terug  richting Wierschuur, voor een 
welverdiende lunchpauze.  
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Alleen natuuronderzoeker Wim Kuijper  bereikt 
het einde van de Boschplaat per fiets, waarbij hij 
de natuurontwikkeling  in al zijn schakeringen kan 
volgen en tevens het slakkengehalte kan 
controleren.  

Ook tijdens de pauze gaat voor sommigen het 
waarnemen onverminderd door, want op de vraag 
wat dit merkwaardig schelle  geluid  in de lucht 
toch inhoudt, reageert Willem Baalbergen, die met 
geloken ogen op een bank ligt bij te komen van 
zijn ontberingen, zonder mankeren met: Grote 
Stern met bedelend jong.  
’s Middags op de fiets gaat het wat makkelijker. 
Langs het wad Goud-, Zilver- en Bontbek-
plevieren,  foeragerende Rosse Grutto’s en 
overvliegende Lepelaars, en langs de binnenrand 
van het duin nog een Grauwe Vliegenvanger in het 
topje van een boom.  
 
Het wordt tijd voor de traditionele 
macaronimaaltijd, die ook al van nieuwe 
ingrediënten is voorzien en onder leiding van Ger 
Baalbergen en Corrie Meyers tot een zeer 
smakelijk geheel is gecomponeerd. Dat biedt een 
goede basis voor de al even traditionele 

waddenquiz, waarin de feitenkennis over 
Terschelling  door Willem Baalbergen, Elsa 
Endhoven en Gab de Croock wel heel zwaar 
getoetst wordt en waarbij ook  dicht- en 
zangkwaliteiten nog een rol spelen in de 

puntentelling. Dit is duidelijk niet iedereen 
gegeven, maar uiteindelijk komt  het  team met 
onder andere George Hageman, Maureen van 
Noort en Jaap Deelder als winnaar tevoorschijn, 
waarmee zij tevens de organisatoren zijn voor de 
quiz van volgend jaar.  
Een gang naar de niet alleen lokaal vermaarde 
zanger Hessel schiet er bij in vanwege een 
weersomslag  in de late avond, die echter 
menigeen in staat stelt buiten in de duistere 
regennacht van een onvervalste lichtshow te 
genieten, met van alle kanten  weerlicht, 
bliksemflitsen en gedonder: een werkelijk 
sublieme ervaring.  
 
In de vroege zondagochtend steelt Jaap Faber de 
show, door achteloos te melden in een graslandje 
achter de Wierschuur een heuse Hop gezien te 
hebben. Dat willen wij ook wel eens meemaken en 
in processie gaat het naar het landje, waar wel twee 

Terug bij de Wierschuur  foto: Koene Vegter 
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fraaie Friese zwarte paarden ons komen begroeten 
maar waar de voorspelde Hop zich niet laat zien. 
Net als iedereen teleurgesteld weer terug wil keren, 
tovert Jaap de zeldzaamheid op een nabijgelegen 
veldje opnieuw tevoorschijn en kunnen we de Hop 
in al zijn keurenpracht eerst van veraf maar via de 
telescoop ook tot in detail bewonderen. Voor velen 
is het de eerste Hop, in elk geval in Nederland. 
Wanneer we later in het aan het Noordzeestrand 
gelegen Heartbreakhotel van onze vreugde kond 
doen aan andere aanwezigen worden we eerder 
aangezien voor een bierpromotieteam, want lang 
niet iedereen blijkt bekend met deze zo mooie 
vogel. 

Rust wordt ons echter na deze topper niet 
gegund, want onze uit het onderwijs 
afkomstige organisator heeft zich als doel 
gesteld dit weekend tot een score van 100 
vogelsoorten te komen. Dus worden nog 
diverse biotopen afgestruind om naast de 
bijzonderheden ook de meer algemene 
vogels op te sporen. Samen met Merel, 
Roodborst, Winterkoning, Gekraagde 
Roodstaart, Houtsnip, Huiszwaluw en 
diverse andere soorten, komen wij 
uiteindelijk tot een aantal van 87 maar met 
de Hop erbij voelt het toch helemaal als 
100. 
Bovendien krijgt de plasjesgroep, die de 
watergebiedjes in het duin voor zijn 
rekening zou nemen, te maken met een 
onvervalst zware regenbui waar geen 
regenkleding tegen bestand blijkt, zodat 

later op de middag, in Terschellings haven, bij 
bagagevervoerder Zeelen een ware striptease nodig 
is om weer in droge kleding te geraken. 
Als dan ook nog 30 Lepelaars ten afscheid in de 
haven verschijnen, is het duidelijk dat hier van een 
in alle opzichten geslaagd waddenweekend sprake 
is, waar het hele gezelschap met plezier en 
organisator Ruurd Eisenga zeker met trots op terug 
kan zien.  Zijn vooruitziende blik bewijst hij 
opnieuw door ons nog op de boot mee te delen dat 
het waddenweekend 2012  van 21 tot 23 september 
op het idyllische eiland Vlieland zal plaats vinden,  
in het op de grens van dorp en wad gelegen 
onderkomen  Twest Endt.  

 

Het Hop-veldje foto: Koene Vegter 

De Hop gefotografeerd door George Hageman 




