Jeugdnatuurclub 2013

De Jeugdnatuurclub is ook in 2013 weer zeer goed
bezocht. Zo’n 140 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12
jaar namen deel aan 9 excursies. Ook dit jaar weer veel
nieuwe gezichtjes, sommige daarvan zie je één keer en
anderen staan steevast elke keer op de deelnemerslijst. Ze
komen niet alleen uit Noordwijk, maar ook uit
Noordwijkerhout, Voorhout, Katwijk Sassenheim en
Leiden. Het is erg leuk om met deze enthousiaste
kinderen op stap te gaan en met hen te ontdekken wat
voor moois de natuur te bieden heeft.

Aanmelden gebeurt via e-mailadres
jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl. Dat verloopt goed
en is praktisch. Sommige excursies zijn al snel
volgeboekt. Bij de wat minder bekende activiteiten komt
er een aankondiging in de plaatselijke bladen of stel ik
mijn trouwe klantjes op de hoogte via de mail. Het
gebeurt niet vaak dat ze met lege handen naar huis gaan
na afloop van de excursie. Uiteraard wat ze zelf vinden
of maken, maar ook met zoekkaarten in vele soorten.
Deze worden altijd enthousiast in ontvangst genomen.
Aan de hand daarvan kunnen ze aan hun ouders
gemakkelijk vertellen wat ze hebben geleerd en beleefd.

Het jaar begon met Ben Blokhuizen. Die had gelukkig
weer tijd om ons mee te nemen in de wereld van de
fossielen. Voor het braakballen uitpluizen in februari
waren 25 deelnemers; het blijft een succesnummer. In
maart naar de sterrenwacht in de Zilk. Helaas net als 2
jaar geleden weer bewolkt weer, maar toch een hele
mooie avond dankzij de digitale presentatie, het
planetarium en het enthousiasme van de fam. Van
Straalen. De noord-duinen zijn we dit keer ingegaan o.l.v.
oud-boswachter Mart Gielen. In mei stond de
Warmondse eendenkooi op het programma, maar helaas
waren daar te weinig aanmeldingen voor en is die niet
doorgegaan. Wel jammer, want het kostte heel wat

moeite voordat wij daar welkom waren. De slootjes-
excursie was de volgende. En weer was het, net als vorig
jaar, bar en boos weer met veel regen, maar ze werd toch
goed bezocht door een aantal enthousiaste ‘vissertjes’.
Voor het eerst voor de Jeugdclub was er de Libellen- en
vlinder excursie o.l.v. Jaap Eisenga. Normaal gesproken
zijn er begin juli velen te vinden, maar door het koude
voorjaar was dat beduidend minder. Gelukkig lieten de
St. Jacobsvlinder en de Keizerlibel zich wel goed zien.
Na de zomervakantie startten we met het vissen met
garnalennetjes op allerlei  zeediertjes en het
“vleermuisspotten” in Leeuwenhorst.

Als laatste stond de duinexcursie met Robert Sluis op de
agenda.

De paddenstoelenwandeling vond dit jaar niet plaats, en
dat is in geen jaren gebeurd. Hopelijk passen de agenda’s
dit jaar wel.

Een aantal excursies kunnen elk jaar herhaald worden,
anderen elke 2 of 3 jaar. Maar de kunst is om toch weer
nieuwe activiteiten op te sporen en te organiseren. Zo ben
ik heel blij dat we dit voorjaar naar het vogelringstation
kunnen gaan en dat Hein ons meeneemt naar de
boerenzwaluwen. Er is binnen de vereniging veel kennis
en ervaring. Misschien zijn er wel kleine projecten die
met de Jeugdclub gedeeld zouden kunnen worden. 1k zou
daar graag gebruik van willen maken! Denkt u iets voor
de Jeugdclub te kunnen betekenen, neem contact met mij
op via Jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl. lets is al snel
interessant voor kinderen en alles is bespreekbaar; over
het hoe, wat, wanneer en groepsgrootte. Alles kan en ik
regel het. De Jeugdnatuurclub is toch een belangrijk
onderdeel van de vereniging, dus schroom niet.

Wie de jeugd heeft ......

Annet de Willigen ( zelf ex-jeugdclublid)
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